Onze trouwe vriend is er niet meer.

Gisteren hebben we Mira laten inslapen.
We hebben maandag de DA gebeld om een afspraak te maken
en gisteren hebben we samen met haar deze moeilijke beslissing genomen.

Nadat we in augustus in de dierenkliniek Wageningen te horen hadden
gekregen, dat er tumoren met uitzaaiingen in de longen zaten, hebben we
Mira op alle fronten heel erg verwend. Maar per week ging ze steeds wat

meer achteruit. Het eten ging steeds slechter omdat de tumor drukte op haar
slokdarm. Dus we hebben alternatieven gezocht en gevonden. En toch nam
haar gewicht in snel tempo af en werd haar conditie per dag slechter. Door
die tumor ging het ademen op het laatst ook niet meer goed. Ze kreeg het
zelfs als ze zich niet inspande erg benauwd. Voor ons een teken dat er in die
longetjes iets behoorlijk snel aan het groeien was.

We hebben Mira bijna 14 jaar als een trouwe en lieve metgezel in ons midden
mogen hebben en ze verdiende het daarom zeker niet om een verdere
lijdensweg tegemoet te gaan. Wij zijn nu en de komende tijd erg verdrietig,
maar we hebben gedaan wat het beste voor Mira was.

We zijn blij dat we Mira 14 jaren in ons midden gehad hebben en we zullen
haar dan ook nooit vergeten.

Ze zal altijd een zéér speciaal plaatsje in ons hart houden.



